
  

 

 

 

Kerst 2025: Stralende sterren (adventsoverdenking) 
Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en 

oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en 

ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden 

aan het Woord van het leven… [Filippenzen 2:14-16a] 

Advent, de vier weken van verwachting voor Kerst, en ook de Kerstdagen zelf zitten 

vol met lichtjes en sterren. Hier in het Bijbelboek Filippenzen wordt iedereen die in 

Jezus Christus gelooft, kind van God genoemd. Met God als “onze Vader”. Christenen 

die het doen en laten van de Heere Jezus in woord en daad mogen laten zien in deze 

wereld. Dat betekent ook dat we - hopelijk mag ik “we” zeggen - weten bij wie ze 

terecht kunnen als we spijt hebben het verkeerde dat we hebben gedacht, gezegd of 

gedaan. En vergeving mogen ontvangen van God de Vader, omdat Jezus, God de 

Zoon, ons heeft gered. In die zin, aansluitend bij de tekst uit Filippenzen, dan 

opnieuw “smetteloos” geworden, want zeg nou zelf… vanuit onszelf ligt morren 

(mopperen), en maar blijven discussiëren, en zondigen, toch om de hoek? Juist in 

tijden dat het allemaal wat minder voor de wind lijkt te gaan in Nederland en er 

allerlei vormen van crisis en bedreigingen ontstaan of al gaande zijn. 

En juist dan worden we vanuit de Bijbel opgeroepen om – hoe beeldend en letterlijk 

tegelijk! – in deze donkere dagen voor Kerst, te schijnen als lichten in de wereld. 

Dichtbij en veraf. Veraf lijkt zo ver weg, maar als we “de digitale wereld” erbij nemen, 

zitten we ook zo aan de andere kant van de wereld. Dat geldt voor iedereen die 

gebruik maakt van het internet. Ook al voor schoolkinderen dus. Ook op het internet 

kun je schijnen als sterren in deze vaak zo donkere wereld.  

Want verschillende Bijbelvertalingen vertalen “schijnen als lichten in de wereld” met 

“schijnen als sterren in de wereld”. Dat kan allebei. Het licht weerspiegelend van 

Jezus die in het Bijbelboek Johannes 8, in vers12 zegt: “Ik ben het Licht der wereld; 

wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het 

leven hebben.” Want hoe kunnen we dan als sterren in deze wereld schijnen? Door, zo 

staat er in Filippenzen 2, vast te houden aan het Woord van het leven; dit is het Woord 

van God. En dat is zowel de Bijbel als de Heere Jezus Zelf, want daarom wordt in de 

advent- en kersttijd regelmatig het begin van het Bijbelboek Johannes gelezen over 

Nieuwsflits December 2025 



de komst van Jezus: “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het 

Woord was God. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij 

hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de 

Vader), vol van genade en waarheid.” [Joh. 1: 1 en 14] Wie Jezus volgt, zal het licht 

van het leven hebben. Je schijnt als een ster door vast te houden aan het Woord van 

het leven. En: Wie de Zoon heeft, heeft het leven. [1 Joh. 5: 12] Shine like stars! – K.W. 

 

Geboortes bij teamleden 

We kunnen u melden dat het wonderlijk goed gaat met Levi van Duijn, zoon van juf 

Lotte en Klaas van Duijn. De juf is vorige week langs geweest met Levi op school.  

Op 7 oktober kreeg groep 7 een parro-app dat Mirthe ter Heide geboren bij meester 

ter Heide en zijn vrouw Nadine. Velen zullen het inmiddels weten, maar voor de 

zekerheid ook nog even hier in deze nieuwsflits. 

En op 28 november j.l. is Gideon Kuiper geboren, zoon van juf Nicole en haar man 

Mark Kuiper. Het gaat goed met moeder en kind. 

We wensen en bidden de drie nieuwe gezinnen Gods onmisbare zegen toe. Op alle 

geboortekaartjes stonden prachtige Bijbelteksten van dankbaarheid, en die van juf 

van Duijn vat het wel zo ongeveer samen: “Want Gij zijt groot, en doet wonderwerken; 

Gij alleen zijt God.” (Ps. 86:10). 

 

Sinterklaasfeest 

We kijken terug op een mooi en gezellig Sinterklaasfeest! De Sint en de pieten worden 

weer heel hartelijk bedankt voor hun komst en alle hulppieten natuurlijk ook enorm 

bedankt weer voor jullie inzet! 

 

Kerst-sing-in 

Op vrijdagmorgen 19 december starten we om 8:45 uur met een schoolbrede Kerst-

Sing-In. Alle kinderen van de Oranjeschool zitten of staan bij hun juf of meester op 

het plein. Ouders, opa’s, oma’s en andere familie en bekenden, mogen daar achter 

staan en zijn bij deze van harte uitgenodigd om met ons al zingend de geboorte van 

de Heere Jezus te vieren. We zingen onder leiding van meester en organist 

(meesterlijk) Johan Haasnoot, die even een uurtje uitgeleend is door de 

Rehobothschool. Daarna wordt het vieren van de Kerstboodschap voortgezet in de 



groepen met alleen de leerlingen en zijn alle groepen om 12:20 uur vrij. Aansluitend 

begint de kerstvakantie van twee weken. 

 

Kinderen brengen en halen en geen gele streep 

Het brengen en halen van kinderen uit groep 1 en 2 verloopt nog steeds behoorlijk 

goed. Waarvoor dank! Graag onderstrepen we nog even dat het voorplein zelf bij 

voorkeur gebruikt wordt als plek om te wachten op uw kind. Dat geldt zeker voor de 

ouders met kinderen in groep 1c. En over een streep gesproken ☺, juf Reitsma heeft 

bij de gemeente Katwijk nog geprobeerd om een gele streep op de stoeprand aan te 

vragen bij de ingang van het schoolplein (Schoolstraatkant), zodat het duidelijk (of 

nog duidelijker) wordt dat daar niet op de stoep geparkeerd mag worden. Dit verzoek 

is afgewezen met de volgende reden: “Parkeren op het trottoir is verboden. Het 

plaatsen van een parkeerverbod is dan ook dubbelop. Wanneer een voertuig illegaal 

parkeert op het trottoir, is het mogelijk om een melding te maken bij de boa’s, die 

vervolgens handhavend kunnen optreden.” Dat laatste is, zo nemen wij aan, niet 

nodig. Omdat de boodschap helder is, toch? Voor de veiligheid van alle kinderen kan 

en mag er niet geparkeerd worden half op de stoep voor de ingang van het 

schoolplein. 

 

Mogelijkheden en gevaren van het Internet 

Op 18 november jongstleden was de ouderavond over social media, 

smartphonegebruik en al het mooie ervan, maar zeker ook alle ellende die eruit voort 

kan komen. Het was niet per se een avond vol bangmakerij, maar wel (weer eens) een 

bewustwording van het feit dat zo ongeveer iedere uitvinding van de mens ten goede 

en ook ten kwade wordt gebruikt. Al bijna zolang de mens op aarde is. Vaak in eerste 

instantie ten goede bedacht, maar uiteindelijk daarnaast altijd ten kwade gebruikt. En 

zo is het ook met het internet en de daaraan verbonden digitale manieren van contact 

hebben met elkaar. Het World Wide Web verbindt de mensheid als het ware aan 

elkaar. Maar wat of wie zijn eigenlijk de spinnen die het “het donkere deel van het 

web weven”? En wie vormen – om in de beeldspraak te blijven – de prooien die 

gevangen moeten worden? De ouders die naar de ouderavond zijn geweest en ook de 

kinderen uit de bovenbouw, die de middag van 18 november op hun niveau ongeveer 

dezelfde inhoud meegekregen hebben, weten dat de vorige zinnen over spin, web en 

prooi echt niet overdreven zijn. Hoe maken we verantwoord gebruik van het medium 

internet? Hoe gebruiken we alle mogelijkheden van het internet ten goede en blijven 



we weg van het kwade? Hoe onderscheiden we eigenlijk goed en kwaad op het 

internet en ook in het algemeen? Is het echt nodig om kinderen al heel jong op 

allerlei manieren in aanraking te brengen met de mogelijkheden van het internet?  

Lagere leerprestaties en niet goed kunnen concentreren (“brokkelbrein”), te weinig 

bewegen en obesitas, gewelddadigheid en depressiviteit zijn toenemende problemen 

die al vrij snel door de overheid op het bordje van het onderwijs worden gelegd. 

Tegelijk worden deze problemen in steeds meer wetenschappelijk onderzoek direct 

gelinkt aan het feit dat steeds meer schoolgaande kinderen en jongeren urenlang per 

dag aan één of ander apparaat zitten (voornamelijk zitten) en met het internet 

verbonden zijn, vooral daar waar het gaat om gamen en social media.  

Om thuis en op school vol vertrouwen, met respect en verantwoordelijk (onze drie 

schoolwaarden) gebruik te maken van het internet, hebben we elkaar nodig! Alle 

ouders en alle teamleden van de Oranjeschool. Om  

a) het goede voorbeeld te geven en  

b) onze kinderen op te voeden tot goede burgers die aan de hemel verbonden zijn 

(Filippenzen 3: 20), goede burgers van Nederland en goede digitale burgers.  

Hier expres even “Burgerschap” genoemd, nu het echt verplicht wordt vanuit de 

overheid om burgerschap te onderwijzen. Zo wordt “mediawijsheid” (goed, wijs en 

eerlijk gebruik maken van het internet) ook wel “digitaal burgerschap” genoemd. 

Het wordt langzamerhand tijd om samen echte herkenbare stappen te gaan zetten 

die onze kinderen waar maar mogelijk beschermen tegen de bedreigingen van het 

internet en hen in fases goed gebruik te leren maken van de digitale mogelijkheden. 

We komen hier in de loop van 2026 graag bij u op terug.  

 

 
 


